Feierstunde in Kals am Grofiglockner van 11 tot 15 augustus 2025**
**Gebed van Gisbert op de avond van 11 augustus**

,O Gij goede Vader in de hemel, wij zoeken U in dit avonduur en wij hebben U gevonden en Uw
nabijheid. Zoals U ons aanspreekt als Uw zonen en dochters — zo voel ik mij persoonlijk volledig
aangesproken. En zo willen wij ook als Uw zonen en dochters onze dagen beleven.

U wekt in ons allen dit sterke en krachtige bewustzijn dat velen naar ons kijken, dat velen om ons
heen zijn en ons door deze dagen en uren begeleiden. Wij nodigen hen vaak uit om te komen —
de engelen, de overledenen, de wezens en al diegenen die zich in hun verdere ontwikkeling
oriénteren en ons daarmee ondersteunen. Tot aan de geesten in de hoogste hemelen zegent U
ons en begeleidt U ons dag na dag door deze tijd.

En zo danken wij U voor Uw nabijheid, dat U ieder van ons leidt en hem het diepe gevoel geeft
dat U heel dichtbij bent en dat wij U elke dag mogen voelen — de energie die ons omstroomt en
die ons vaak recht tegenover U plaatst.

Zegen zo elke onsterfelijke ziel. Laat ook al de gaven en krachten in ons groeien en rijpen. En wij
vragen U, goede Vader, om met U, verenigd door de liefde in Uw wil, de zuivere Godsgeest in
ons te wekken. Vader, met Uw kracht willen wij ons verenigen, zegen ons met de liefde van Uw
hart.

Dit alles, Vader, bewaren wij vast in onze harten, dat U ons zegent en dat wij kunnen
verwezenlijken waaraan wij nu nog staan. Schenk ons een goede rust — voor allen die nog
onderweg zijn, bewaar en bescherm hen. Er zijn veel geloofsbroeders en -zusters die lijden —
hun ziel lijdt, zij zijn ziek in hun lichaam, zij hebben Uw hulp nodig. Zo verbinden wij ons met hen.
Zegen hen allen en kijk genadig neer op ons, Uw kinderen van deze aarde.

Amen. In Jezus’ wil. Amen.”

**Jezus spreekt hierover:**

,Mijn kinderen, dit is een gebed dat Mij welgevallig is. Deze woorden, die jij sprak, Mijn zoon
(Samuel: Jezus staat hier in het midden met een lichte glimlach op Zijn lippen, met zegenende
handen die Hij boven ons houdt), gaan ook uit naar deze plaats, stromen door de harten van de
mensen, maar van sommige harten kaatsen ze af en gaan ergens anders heen. Want het zijn
woorden die een plaats van geborgenheid zoeken, een plaats van verlossing, een plaats van
vreugde, een plaats van vrede.

En zo heb Ik nu Mijn woorden door jou, Mijn zoon Gisbert, de wereld in gezonden. Met de kracht
van jouw ziel heb je gesproken, maar die kracht heb Ik wel in jou gelegd, deze gebedskracht. En
er is zekerheid in jouw woorden, die zo noodzakelijk is opdat het gebed ook in vervulling gaat. En
zo, Mijn kinderen, heb Ik het jullie al gezegd: Bid voor deze aarde, bid voor de mensen met de
zekerheid dat Ik in jullie gebeden woon en dat Ik in de woorden ben die dan uitgaan, en dat Ik
Degene ben die dan verlossing bewerkt — hier en daar en overal.

Wees dus gezegend voor deze nacht en voor de dag. Ik ben bij jullie deze week en alle tijden. In
jullie harten woon Ik en wacht Ik op jullie vol liefde. Amen.*

**Virtus solis** - https://www.youtube.com/watch?v=06BU2DvAB_s

Hier is de vertaling naar het Nederlands van het **Vaderwoord door Samuel op de ochtend van
12 augustus™*:

.Mijn zegen geef Ik jullie. Laat Mijn liefde vandaag jullie liefde zijn.



Wat betekent dit voor jullie?

Vraag Mij of jullie de wereld met Mijn ogen mogen aanschouwen: de natuur, de mensen, de weg
die jullie gaan als symbool van de levensweg, die aan het einde nog eenmaal steil omhooggaat.
Waar jullie al je kracht nodig hebben, al je moed moeten verzamelen om deze laatste klim, die
jullie nog eenmaal volledig uitdaagt, te overwinnen, om dat hoge, heilige en verheven doel te
bereiken: een waarachtig kind van Mijn liefde te zijn.

Laat deze weg vandaag voor jullie een symbool van die weg zijn. Ga samen met Mij, Ik ben bij
jullie, Ik begeleid jullie. Ik schenk jullie prachtige gedachten als jullie je harten voor Mij openen.
En stel je gerust voor dat Ik jullie bij de hand neem, dat Ik tussen jullie wandel, zoals Ik ooit
tussen de apostelen wandelde en zij om Mij heen liepen, met hun ogen altijd op Mij gericht: wat
Ik zou zeggen, Mijn gelaatsuitdrukking, Mijn ogen... waar Ik naar keek. Alles was gespannen op
Mij gericht, en zij verheugden zich over elk woord dat Ik sprak; niet alleen hardop, maar Ik sprak
ook op zielsniveau met hen. Zij hoorden Mijn woorden in hun harten als gedachten, als impulsen.
Zo converseerden wij zeer vaak, hoewel het van buiten leek alsof er altijd gezwegen werd, en
toch was er een levendigheid onder ons — een goddelijke levendigheid.

Zo moet het ook bij jullie zijn, Mijn kinderen: deze goddelijke levendigheid. Let daarom op jullie
gedachten, want het zouden de Mijne kunnen zijn, vandaag — en niet alleen vandaag, maar het
moet altijd zo zijn dat wij samen denken, samen liefhebben en samen leven.

Amen.”

**En weet dat jouw Verlosser leeft - Anja Schraal**
https://www.youtube.com/watch?v=nSCZAual7vc

.Geliefde hemelse Vader, onze Jezus, wijd hebben wij onze harten nu geopend in de
verwachting van Uw woord, in de voorvreugde dat wij vanavond weer een stukje dichter bij U
mogen komen, dat wij Uw hart en Uw liefde een stukje meer mogen herkennen en begrijpen, en
de betekenis van wat het betekent om een waarachtig kind van God te zijn, een kind van Uw
liefde te zijn hier op deze aarde, in dit donkere dal, waar wij uit liefde voor U naartoe zijn gegaan.
Ja, uit liefde voor U hebben wij een lichaam aangenomen om in de vrijheid van onze wil dan tot
U terug te keren. En zo hebt U ons op deze weg gebracht en zo komt U ook in dit uur tot ons, om
ons op deze weg Uw woorden te schenken, om ons Uw liefde te betuigen...”

**Jezus spreekt:**

»Ja, en het is Mij een grote vreugde, Mijn kinderen, om jullie Mijn liefde te betuigen. Want Ik ben
toch alleen maar liefde. Liefde uit zich op allerlei manieren. Liefde omvat ook dat Ik Mijn
schepselen op bepaalde wegen leid om correcties teweeg te brengen. De wet is ook een deel
van de liefde. Een wetmatigheid die Ik in deze schepping heb gelegd, opdat uiteindelijk alles zijn
weg naar Mij vindt.

Maar voor jullie, Mijn kinderen, betekent Mijn liefde zuiverheid, de zuiverheid van Mijn hart, die Ik
jullie schenk, waarheid, waarin Ik jullie plaats. Ja, Ik heb jullie in de straal van de waarheid
geplaatst. Ik heb jullie zo geleid dat jullie mochten herkennen wat Ik voor jullie beteken. Ik heb
Mijn hart voor jullie geopend en Mijn liefde blootgelegd. En in deze openheid van Mijn hart sta Ik
nu hier in jullie midden en houd niets achter. Ik openbaar Mij aan jullie als Vader. En jullie hebben
Mij als Vader herkend.

Eerst zijn jullie de weg gegaan en hebben gezegd: Er is een God, er is een schepping die Hij
teweeggebracht heeft. En toen heb Ik jullie dieper in dit geloof geleid, jullie mochten Mij dieper
leren kennen, Ik heb de weg die jullie gaan steeds meer verlicht. Ik heb jullie zo geleid dat jullie
Mij als jullie Vadergod mochten herkennen. lk heb jullie Mijn plan met jullie meegedeeld, Mijn



plan met hen die zich op weg hebben begeven om Mij als hun Vader te herkennen en lief te
hebben. Op deze weg bevinden jullie je nu, in dit proces waarin Ik jullie heb geplaatst.

Steeds dieper in het geloof zijn jullie gegaan. En voor velen van jullie is het geloof al weten
geworden. |k ben en ben voor jullie realiteit. Het is niet meer zo dat jullie zeggen: ‘Misschien is er
een God.’ of: ‘Er is een God, maar Hij is onbenaderbaar en ondoorgrondelijk.” — Ik heb jullie
dieper in de kennis van God geleid. Ja, Ik heb jullie in de diepste diepten van de kennis van God
gebracht, precies daar waar Ik Mij waarachtig openbaar: in de ruimte van Mijn hart en Mijn liefde.
En deze liefde van Mij hebben jullie aangenomen, Mijn kinderen, jullie hebben je bereid verklaard
om in deze liefde te leven. Ik heb Mij aan jullie aangeboden en jullie hebben Mij in jullie harten
aangenomen — en zo is het een eenheid geworden.

Mijn kinderen van deze aarde, Ik heb jullie gehuld in de mantel van Mijn goddelijkheid en leid
jullie verder op deze weg in de beschutting van de liefde. Ja, bepaalde uiterlijke omstandigheden
hebben jullie ook uit de wereld gehaald. De toestanden op deze aarde hebben jullie de valsheid
en de leugen getoond die deze wereld beheersen. Dat heeft jullie nog meer duidelijk gemaakt
dat deze wereld niet jullie thuis is. Dat heeft jullie ertoe bewogen om je nog verder terug te
trekken uit deze wereld. Dat zijn de uiterlijke omstandigheden. En toch, Mijn kinderen, is het zo
dat er veel is dat jullie zelf moeten loslaten zonder uiterlijke druk, wat Ik niet van jullie kan
afnemen, maar wat jullie uit vrije wil moeten laten gaan aan wereldsheid uit liefde voor Mij. Dat
zijn vaak heel kleine dingen die jullie nog binden aan de materie.

Ja, aan de ene kant zeg Ik: Mijn kinderen zijn nog niet zo ver als ze eigenlijk zouden kunnen zijn.
En aan de andere kant zeg Ik: Het is nog maar een kleine stap voor velen van jullie. Is dat een
tegenstelling? Weder spreekt dat zich? Ik zeg nee, want het zijn vaak maar kleinigheden die
verhinderen dat Mijn Geest volledig bezit van jullie neemt. Het is vaak nog maar een kleine stap
die jullie moeten zetten. Maar als jullie je aan dit of dat vastklampen en het niet loslaten, dan
blijven jullie achter, dan is het dat achterblijven waarin velen van jullie zich bevinden.

Daarom is het toch een blijde boodschap wanneer Ik jullie meedeel dat het vaak maar om
kleinigheden gaat. En als jullie deze niet herkennen, kunnen jullie spreken: ‘Mijn Vader, waaraan
ontbreekt het mij nog? Wat moet ik doen om een stap dichter bij U te komen, die dan volstaat om
één te worden met U?’ — Zie je, Mijn kind, het is helemaal niet zo moeilijk, je hoeft Mij er alleen
maar om te vragen: ‘Mijn Vader, mijn wens is om volledig aan U toe te behoren. Ik streef naar
deze wedergeboorte in Uw Geest. Toon mij alstublieft deze kleine dingen die ik misschien
onbewust nog vasthoud, die ik niet herken of waarvan ik denk: Dat is toch iets heel normaals in
deze wereld, dat men dit of dat doet.’

Maar dan zeg |k: Mijn kinderen, Mijn rijk is niet van deze wereld. Mijn kind moet zijn handen
openen, moet alles loslaten wat het in het aardse vasthoudt, om zich in deze vrijheid van
losmaking van de materie te kunnen bewegen. De materie als een geschenk aannemen en het
lichaam als een tempel van de ziel behandelen, en dienovereenkomstig handelen, is goed en
juist, maar daarbovenuit zijn er veel dingen die jullie onnodig aan de materie binden. Daarom
hebben jullie het licht van zelfkennis nodig. En Ik geef jullie dit licht, Ik straal in jullie zielen en in
jullie harten.

Ik zend jullie mensen die jullie een spiegel voorhouden. Als jullie denken: ‘Deze of gene mens
doet iets wat mij negatief raakt,’ kijk dan in jezelf, Mijn kind, en je zult herkennen dat je op de een
of andere manier dat ook in jezelf draagt. En vaak is het een vergrootglas dat Ik je voorhoud,
zodat je het kleine in jezelf vindt. Daar moet je volkomen eerlijk, oprecht en waarachtig tegenover
jezelf zijn. Voor Mij kun je toch niets verbergen, Ik weet immers alles — en Ik toon het je.



En zo is het ook Mijn grote wens dat jullie, Mijn kinderen, in deze vervulling kunnen binnengaan.
Ik strijd en worstel als God om jullie vrijheid, om jullie losmaking van de materie. Ik doe alles wat
in Mijn macht ligt, altijd zorgvuldig om niet in jullie vrije wil in te grijpen. Maar jullie hebben de
macht om Mij in jullie vrije wil te integreren, en dan kan Ik ingrijpen. En dan kan het heel snel
gaan, zoals Ik al zo vaak heb benadrukt, deze vereniging in de liefde met Mij, dit hoogste doel
dat een mens op deze aarde kan bereiken. En op deze weg heb Ik jullie gezonden.

Ik heb Mijn vertrouwen in jullie gesteld, in ieder van jullie afzonderlijk. Mijn vertrouwen betuigt
jullie niet alleen de mogelijkheid van vervulling, maar ook de realiteit ervan; Mijn vertrouwen in en
naar jullie is al de vervulling. Geloof daarom in jezelf, geloof dat jullie deze weg tot het einde
kunnen gaan. Geloof het vast, samen met Mij is alles mogelijk. Geloof niet wat de mensen
zeggen. Wanneer je tegen een mens zegt: ‘De Vader in de hemel heeft mij op deze weg
gebracht om mijn ziel te vergoddelijken’ — ja, dan zullen jullie waarschijnlijk worden uitgelachen.
En toch is het zo, Mijn kinderen, dat dit jullie bestemming en jullie doel is. En hoe verder jullie al
komen in dit aardse leven, ook al bereiken jullie hier misschien nog niet het einde van deze weg,
het is toch een goede voorbereiding, de beste voorbereiding, zodat in de geestelijke wereld de
weg snel afgelegd is, slechts een korte weg nog naar huis, naar het Vaderhuis.

Zet daarom alles op alles om dit doel te bereiken. Het is een unieke kans voor jullie. Deze zal
nooit meer terugkomen. Dit is het enige leven dat jullie hebben om dit doel te bereiken. Vele
levens hebben jullie al geleefd als voorbereiding, in de aanloop naar dit ene leven hier op aarde.
En nu zijn jullie in deze ruimte getreden, nu bepalen jullie je lot. Het gaat om de eeuwigheid. De
eeuwigheid in jullie nu al te openen, dat is de noodzaak. De tijd verlaten en jullie gedachten in de
eeuwigheid leggen, waarin Ik jullie gedachten opneem, ze bereid en aan jullie teruggeef. Werk
daarom standvastig verder aan jezelf en geloof in jezelf en geloof dat Ik jullie naar dit doel wil
brengen. Geloof het vast. Wees waarachtige kinderen van God op deze aarde. Er zijn er zo
weinig. Niet velen hebben de moed om deze consequentie aan te gaan, om Mij alles te geven.
Niet velen doen het, maar jullie spoor Ik aan om deze weg te gaan.

In de stilte leid Ik Mijn kinderen. In de stilte van jullie harten, Mijn kinderen, ontmoeten wij elkaar.
Jullie hebben deze stille uren nodig. Ik zeg het vaak en steeds weer: Neem de tijd en blijf in deze
stilte. En wanneer gedachten jullie eruit roepen en zeggen: ‘Dit en dat moet ik nog doen!” — doe
het dan niet, maar blijf bij Mij. En wanneer zulke gedachten weer komen en jullie willen opstaan
omdat jullie denken dat je het niet meer uithoudt, dan zeg lk: Blijf in de stilte, want pas nu komen
de gedachten tot rust, na een bepaalde tijd.

Dan verneem je Mijn woord in jezelf — als impulsen, als gedachten uit Mijn hart, die jullie
onmiddellijk herkennen als ze van Mij komen, omdat ze vol liefde zijn. Ga dus vaak in de stilte.
Gebruik muziek om je ziel in een goede stemming te brengen, dat is goed. Maar de ontmoeting
met Mij heeft geen muziek nodig. In de ruimte van de goddelijkheid in jullie heerst stilte. Daar
ontmoeten wij elkaar... stil en zacht, Mijn kinderen. Daar kijken wij elkaar in de ogen. Daar mag
je Mij aanschouwen. Daar neem Ik je in Mijn armen.

Daarop wacht Ik. Dat is Mijn wens en Mijn verlangen als Vader, om Mijn kinderen in Mijn armen
te nemen, om liefde te laten stromen van Mijn hart naar jullie harten. lets wonderbaars dat Ik
alleen kan geven aan hen die hun harten volledig voor Mij hebben geopend. Mijn wens als
Vader, jullie wens als kind, zo verenigen onze beide wensen zich tot één wens, tot een
gemeenschap, tot een eenheid, tot een liefde. En deze ontmoetingen zijn het die jullie heel snel
verder brengen, waar alles dan heel snel kan gaan, als jullie dit dagelijks doen, vaak ook



overdag. Jullie hebben de tijd, velen van jullie hebben veel tijd, lk heb jullie vrijheden geschapen,
gebruik ze, gebruik ze beter dan tot nu toe. Amen.

**Samuel:**

,Onze Vader, lieve Jezus, deze woorden van U tonen ons wat wij voor U betekenen. En ze tonen
ons ook het belang en de noodzaak waarin wij als mensen staan op deze aarde, waarin wij als
Uw kinderen staan op deze aarde, juist in deze tijd, die aan de ene kant steeds duisterder wordt,
en toch voor Uw kinderen steeds lichter wordt in de ziel. En hoe meer wij ons inspannen, zeg U,
hoe ernstiger wij deze weg bewandelen, des te sneller kan het gaan, des te meer zijn wij ook
beschermd tegen de gevaren van deze wereld, want er zijn zoveel gevaren, er is zoveel leugen
die zich heeft vermomd met de mantel van waarheid en liefde om de mensen uiteindelijk te
vergiftigen. Daarom is het belangrijk dat wij Uw licht hebben, en dit licht schenkt ons alleen de
liefde voor U en de oprechtheid en ernst waarmee wij deze weg bewandelen.

En zo is het iets wonderbaars dat U ons dit zegt en meedeelt en dat U in ons gelooft en ons
vertrouwt. En U hebt ons bewust in deze verantwoordelijkheid geplaatst. Wij zijn dus in staat om
deze verantwoordelijkheid op ons te nemen, anders had U dat niet gedaan. U hebt alles in ons
gelegd wat wij nodig hebben voor deze weg en voor dit proces, zodat wij het tot het einde
kunnen gaan — het is allemaal in ons vervat. En de liefde voor U opent het en schenkt ons inzicht
in alles wat U in ons hebt gelegd. Stap voor stap openbaart zich de schatkist van de liefde in
onze ziel en wij mogen haar samen met U aanschouwen.”

U spreekt: ,Mijn zoon, Mijn dochter, kijk, dit heb Ik in je gelegd, deze wonderbare schat heb Ik je
geschonken, gebruik hem, gebruik deze liefde, zij is van jou, Ik heb haar uit Mijn hart in jouw hart
gelegd.”

En zo hebt U vele talenten in ons gelegd, lieve Vader. leder mens heeft een eigen unieke aanleg,
een eigen zielstructuur, een eigen persoonlijke schat in het hart, zodat wij elkaar aanvullen,
opdat wij dit Uw lichaam kunnen vormen met de verschillende aanleg en talenten. En U zegt ook
dat als wij nog iets meer tijd nodig hebben in deze tijd, U die aan ons schenkt, dat U datgene wat
over dit land en deze aarde nog zal losbarsten, iets naar achteren zult verschuiven. Ook daartoe
hebt U de macht.

En als Uw kind van de weg afwijkt, dan zult U een correctie teweegbrengen. Dat kan een ziekte
zijn, dat kan een zielepijn zijn. Wij weten dat het nodig is om deze correcties teweeg te brengen.
Maar ook dit ljden en deze nood komen voort uit de barmhartigheid van Uw liefde. En zo kunnen
wij U eigenlijk in alles vertrouwen, want het is altijd Uw liefde. Als er nood is, komt die uit Uw
hart, opdat wij weer in deemoed worden geleid. Als het vreugde is en als het liefde is, dan weten
wij toch al dat die uit Uw hart komen. En zo is alles altijd goed. Wij kunnen U in alles vertrouwen.
Wij hoeven ons geen zorgen te maken. Wij hoeven geen angst te hebben voor wat er in de
wereld gebeurt, want wij behoren U toe. Wij zijn Uw kinderen, wij hebben ons leven in Uw
handen gelegd, en U hebt ons op ons woord genomen. Zo kunnen wij volledig vrij en
onbezwaard deze weg bewandelen — aan Uw hand, aan Uw hart. Dat is het grote verschil met
een mens die niet in U gelooft, die alleen de wereld najaagt. In de stormen van deze eindtijd
zullen velen vertwijfelen. Zij zullen niet meer weten waar ze aan toe zijn. Zij zien geen zin in wat
er gebeurt. Maar wij zijn ingewijd in Uw plannen. Wij weten waarom deze dingen moeten
gebeuren. Want de reiniging van deze aardewereld vindt nu plaats. Maar wij zijn beschermd in
deze ruimte van liefde waarin wij ons mogen bewegen, aan Uw zijde, in Uw aanwezigheid.

Dank U, Vader, dat U ons dit schenkt — nu en alle tijden. Amen.*

**Vind God in de stilte** - https://www.youtube.com/watch?v=J-lgca8Kigl



